
Thema van de dienst: Onderzoek alles … 
 

 
 

 
 
 
 
We beginnen de dienst in stilte .. 
 
Mededelingen 
 
Aanvangswoord 
Over enkele bijbelboeken is door wetenschappelijk onderzoek 

nieuw inzicht, dankzij Artificial Intelligence. Welke betekenis 
heeft dit, nu wetenschappelijke kennis steeds vaker wordt 
afgewezen of verdacht gemaakt? We staan stil bij een advies 
van Paulus en bij het moment waarop Jezus de boekrol van 
Jesaja in zijn handen neemt. 
 
Aansteken van de tafelkaars 
 
Intochtslied Psalm 92 : 1 en 2   Waarlijk dit is rechtvaardig 
Tekst Willem Barnard, melodie Geneve 1562 
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2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 

laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
 
Bemoediging en drempelgebed 

Van God is de aarde, 
de wereld en al haar bewoners. 
 
Zie hoe goed en hoe kostbaar is het 
als mensen in eendracht samen leven. 

 
Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 
gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 



Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen, 
zouden de stenen gaan roepen. 

 
Heer, open Gij onze lippen, 
en onze mond zal uw lof verkondigen. 

 

Zingen  Refrein van Lied 296 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 
 
 

 
Kyriëgebed 

 
Kyrie – acclamatie 301 h  Kyrie eleison 

Glorialied  Lied 713 : 1, 2 en 5     Wij moeten Gode zingen 
Componist Willem Vogel, Dichter Willem Barnard 

Indien mogelijk staande 



 

 
 

2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

5. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja. 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing  1 Tessalonicenzen 5:12-24 
 



Zingen Lied 912 : 1, 2, 3 en 4       Neem mijn leven 
Componist: Justin Heinrich Knecht; Dichter: Frances Ridley Havergal 

 

 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
Tweede lezing   Lucas 4 : 14 – 22   
 
Acclamatie  Lied 530 De Geest des Heren is op hem 
Tekst Jan Willem Schulte Nordholt; melodie Paul Schollaert 

 



 
 
2. Wat is het dat hij aan ons meldt? 
De blijde boodschap voor de armen: 
het overweldigend erbarmen 
dat ons gebroken hart herstelt. 
 

3. Dat de gevangenen bevrijdt 
en ons verlost uit schande en schade 
en meldt het jaar van Gods genade, 
zijn recht en zijn barmhartigheid. 
 
4. Wij danken God voor deze stem 
die heeft geklonken in ons midden, 
ons aangevuurd heeft bij het bidden 
met uitzicht op Jeruzalem. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 846 : 1, 2, 3 en 4      De wijsheid 
Tekst Jan Wit; melodie Tera de Marez Oyens 

 



 

2. ‘Ik wil aan de mensen onthullen 
wat waar is, edel en goed. 
En allen die luisteren, zullen 

mij volgen, ’t licht tegemoet. 
Het recht zal op aarde geschieden 
en vrees en geweld zullen vlieden 
waar ik het leven behoed. 
 
3. Met mij ging de Vader te rade 
nog eer Hij iets deed ontstaan. 
Ik schreed langs de hemelse paden 
de zon, de sterren vooraan. 
Eer God nog hun weg had beschreven, 
heeft Hij tot prinses mij verheven. 
De eeuwen kennen mijn naam. 



4. In mij had de koning behagen 
die alles schoon heeft gesticht. 

Ik was het vermaak van zijn dagen, 
terwijl ik speelde in ’t licht. 
Ik daal tot de mens uit de hoge, 
opdat ik zijn hart en zijn ogen 
op ’s Heren koninkrijk richt.’ 
 
Toelichting op de inzameling  
Collectedoel: Vluchtelingen in de Knel  
Rekeningnummer: NL 72 RABO 0170 0253 06 

 
Gebeden -  Stil gebed  - afgesloten met Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood  
dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de acht en de majesteit  
tot in eeuwigheid.  
Amen  

 
Slotlied Lied 848     Al wat een mens te kennen zoekt 
Componist Scottish Psalter 1634, Dichter Henk Jongerius 
Indien mogelijk staande 



 
2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 
 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 
 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 
 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 
 
Zegen 
 
Gezongen amen 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Na afloop van de dienst bent U van harte uitgenodigd nog wat na te 
praten onder het genot van een kopje koffie of thee. 

 

 


